
	

 
	

																					Ontdek	de	Veluwe		
Het	Lorkenbos	in	Otterlo	

																																																								10	juni	2022	–	17	juni	2022	
	
	
		
	

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Sjaak,	Ben,	Angela,	Janine,	Richard,	Erwin,	Güssum,	Josje	en	Meinie	
	
	
	



	

 
	

Vrijdag	10	juni	
	

Vandaag	zijn	Josje,	Ben,	Richard	en	Angela	uit	
Arnhem	vertrokken	naar	Otterlo.	Eerst	nog	
even	Janine	opgehaald	in	Veenendaal.	En	toen	
naar	ons	vakantiehuis.	Sjaak	werd	door	zijn	
nicht	gebracht,	Erwin	door	zijn	zus	en	Güssum	
en	Meinie	door	hun	begeleiders.	
	
	
	

	
	
Eerst	maar	eens	met	elkaar	
kennismaken.	Met	een	drankje	
en……gebak.	
Richard	en	Angela	trakteerden	
omdat	zij	vandaag	hun	17-jarige	
trouwdag	vierden.	
	
Na	het	indelen	en	klaarmaken	van	de	slaapkamers	konden	we	
beginnen	met	onze	avondmaaltijd.	MACARONI:	😋 	lekker!	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
					

	
	
	



	

 
	

Na	de	maaltijd	nog	even	buiten	wandelen.	Erwin	hielp	Güssum	met	de	
rolstoel,	Janine	gezellig	aan	de	arm	met	Meinie	en	Josje	en	Angela	
hielpen	Richard.	Wat	was	iedereen	behulpzaam.	En	wat	was	het	mooi	
in	het	Lorkenbos	rondom	ons	huisje.	En	de	vogeltjes	gaven	ook	nog	
eens	een	prachtig	avondconcert	voor	ons.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
																												Meinie	geniet	er	nog	even	van.		
	
	
Ter	afsluiting	van	deze	mooie	eerste	dag	nog	een	kopje	koffie	en	thee	
in	ons	huisje	en	daarna	zijn	we	moe	en	voldaan		gaan	slapen.		 	



	

 
	

Zaterdag	11	juni	
	

							Na	een	goed	ontbijt	zijn	Josje	en	Janine	met	het					
busje	boodschappen	gaan	

doen.	De	anderen	
zijn	naar	het	
zwembad	gegaan.	
Dat	ligt	dicht	bij	ons	
huisje.	

	
Meinie	en	Erwin		
durfden	het	koude	
water	in.	Wat	een	bikkels🥶 	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

s’Middags	naar	het	terras	gewandeld	waar	
Sjaak	een	plekje	vond	naast	de	foto	met	een		
Edelhert	met	een	groot	gewei.	Richard	en	
Angela	waren	helemaal	weg	van	de	oranje	
scooter	die	ook	op	het	terras	stond.	Wat	een	
mooi	plaatje	zo	samen.	
	
Als	klap	op	de	vuurpijl	met	z’n	allen	s’avonds	
voetbal	gekeken:	NEDERLAND	–	WALES.	

Spannend	tot	het	eind,	maar	Nederland	wel	gewonnen.	3	-	2	



	

 
	

Zondag	12	juni	
	
Het	zou	vandaag	een	warme	dag	worden.	Dus	zijn	we	veel	buiten	
geweest.		Sommigen	wilden	naar	het	zwembad.		Erwin	ging	fietsen	
met	Janine.	Die	hebben	samen	een	lange	fietstocht	gemaakt.	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
Wat	een	sportieve	groep	zeg.	
	
	
En	genoeg	tijd	om	ook	nog	wat	te	luieren.	
	
	
																																										
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

 
	

Maandag	13	juni	
	
Vandaag	zijn	we	na	het	ontbijt	met	het	busje	naar	Apeldoorn	gereden.	
Daar	staat	het	paleis	‘Het	Loo’	en	is	er	een	groot	park	met	vijvers.	Het	
paleis	was	gesloten,	maar	het	park	was	wel	open.	Hier	hebben	we	een	
wandeling	gemaakt.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

																																																													Er	was	een	groot	hertenkamp														
																																																								Meinie	kon	het	hertje	bijna	aanraken																																																																	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Af	en	toe	moesten	we	elkaar	helpen	met	duwen	in	het	bos.	Dat	ging	
allemaal	goed.	We	hebben	daar	wel	5	kilometer	gewandeld.	In	het	
park	stond	een	tuinhuis.	We	hadden	boterhammen	en	drinken	
meegenomen.	In	het	tuinhuis	hebben	we	onze	lunch	gegeten.	Dat	
hadden	we	wel	nodig.	Van	dat	wandelen	kreeg	iedereen	trek.	



	

 
	

s’	Middags	zijn	we	gaan	winkelen	in	Apeldoorn.	Het	busje	in	de	
parkeergarage	en	wij	met	z’n	allen	de	stad	in.	Erwin	heeft	de	kaarten	
van	iedereen	in	de	brievenbus	gedaan.		Die	zijn	
opgestuurd.	

Eerst	nog	even	een	terrasje	gepakt	waarna	
iedereen	nog	genoeg	tijd	had	om	te	shoppen.		

Weet	jij	nog	wat	je	gekocht	hebt?	
Was	het	een	jurk	of	een	pet?	
Of	een	sleutelhanger?	Of	toch	die	shampoo?	

	
	
	
	
	
Als	afsluiting	van	een	mooi	dagje	Apeldoorn	zijn	we	gaan	eten	in	het	
Boschvijver	restaurant.	Wat	heeft	dat	ons	goed	gesmaakt.		
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
Met	een	goed	goed	gevulde	buik	weer	terug	naar	ons	vakantiehuis.	 	



	

 
	

Dinsdag	14	juni	
	
We	zijn	vandaag	in	Otterlo	gebleven.	Daar	was	genoeg	te	doen.	

	
Eerst	naar	het	Tegelmuseum.	
Daar	hebben	we	rond	gelopen	en	heel	
veel	tegels	gezien.	Welke	vond	jij	
mooi?		
	
Daarna	was	tijd	om	zelf	
een	tegel	te	
maken.	

	
	
Je	maakte	een	tekening	op	
papier	als	voorbeeld.	
Als	je	die	mooi	vond	
tekende	je	hem	
opnieuw	op	je	eigen		
tegel.	
	
	
	
	
Sjaak,	Angela	en	Richard	hadden	ook	nog	tijd		
om	een	grote	tegelpuzzel	te	maken.	Wat	deden	
ze	dat	goed	samen.	
	
	
	
	
	
	
	



	

 
	

Al	onze	tegeltjes	bij		
elkaar.	Een	bijzondere	
herinnering	aan	het	
Tegelmuseum.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Na	het	museumbezoek	was	er	nog	
genoeg	tijd	voor	een	ijsje	op	het	terras	in	
Otterlo.	Dat	smaakte	ons	goed.	
	
	
	
	
Terug	bij	ons	huisje	relaxen	en	we	konden	lekker	buiten	eten.	Wat	aten	
we	eigenlijk?	Even	goed	nadenken……..	Gebakken	aardappeltjes,	
bloemkool	een	burger,	een	bakje	salade.	En	een	toetje	na.	Yammie!	 	



	

 
	

Woensdag	15	juni	
	
Josje	ging	ons	vandaag	naar	Arnhem	rijden.	Op	naar	het	
Openluchtmuseum.	Een	museum	waar	allemaal	gebouwen,	voertuigen	
en	beroepen	van	vroeger	te	zien	zijn.	Weet	jij	nog	wat	we	hebben	
gezien?	Een	molen,	een	fabriek,	oude	boerderijen,	een	oude	tram	en	
nog	veel	meer.	
	
	
Met	de	groep	voor	de	
	molen.	
	
	

Erwin	staat	in	de	zonnewijzer.	
Zijn	schaduw	is	de	wijzer.	
Die	wijst	naar	de	struik	met	het	
cijfer	12.	En	zo	laat	was	het	ook:	
12	uur.	
	

	
We	hebben	met	de	oude	tram	een	paar	rondjes	gereden.	Zo	konden	
we	alles	in	het	Openluchtmuseum	goed	bekijken.	
	
																										 Richard	en	Güssum	hadden																															

veel	plezier	met	elkaar.	Ze	hielden	een		
vingergevecht.		
																															
	

	



	

 
	

	
Sjaak	voelde	zich	helemaal	
thuis	op	deze	boerderij.		
	
	
	
	
	

En	Josje	vond	deze	wijkzusterpop	heel	bijzonder.	
	
	
	
	
Güssum	vond	een	prachtig	souvenir.	Een	knuffel	
die	Angela	en	Josje	ook	heel	schattig	vonden.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
En	zo	vloog	ook	deze	dag	weer	om.	 	



	

 
	

Donderdag	16	juni	
	
Deze	dag	hadden	we	veel	te	doen.	We	gingen	s’ochtends	naar	de	
Zandsculpturen	in	Garderen	en	dan	weer	terug	naar	ons	huisje	om	
daar	te	lunchen.	Dan	alvast	voorbereiden	voor	het	terug	naar	huis	
gaan	omdat	we	s’avonds	uit	gingen	eten.	En	ook	nog	de	verjaardag	
van	Richard	gingen	vieren.	En	er	kwam	ook	nog	Tendensverrassing.	
Wat	een	drukke	dag!	
	
	

	
Met	de	hele	groep	voor	het	zandbeeld	dat	
van	een	beroemd	schilderij	is	nagemaakt:	
de	Nachtwacht.	Wat	passen	wij	daar	goed	
bij.	
	
	
	

Er	werd	nog	hard	gewerkt	aan	
een	nieuw	zandbeeld.	Knap	hoor		
hoe	dat	gemaakt	wordt.	
	
Wat	waren	er	veel	mooie	
zandbeelden	die	dag	te	zien.	
	
	
	
	
	



	

 
	

	
En	s’avonds	een	bijzondere	
laatste	avondmaaltijd	met	
elkaar	bij	restaurant	
Zuiderzand.	
	
	
	
	

	
Terug	bij	ons	huisje	werd	Richard	door	ons	
toegezongen	…en	kreeg	hij	alvast	een	
cadeau.	Vijf	verschillende	bieren	in	een	
mooie	verpakking.		
	
	
	

	
	
Ook	kreeg	iedereen	van	Tendens	een	vakantieherinnering…Leuk	voor	
je	om	thuis	nog	eens	te	bekijken	en	terug	te	denken	aan	je	vakantie	op	
het	Lorkenbos.	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	



	

 
	

	

Vrijdag	17	juni	
	

En	toen	was	het	alweer	de	laatste	dag.	Wat	is	de	vakantie	snel	
gegaan	en	wat	hebben	we	veel	gedaan:	
	
• We	hebben	gewandeld	
• We	hebben	gezwommen	
• We	hebben	op	terrasjes	gezeten	
• We	hebben	gewinkeld	
• We	zijn	naar	het	Paleispark	Kroondomein	geweest	
• We	zijn	naar	het	Tegelmuseum	geweest	
• We	zijn	naar	het	Openluchtmuseum	geweest	
• We	hebben	het	Zandbeeldenmuseum	in	Garderen	bezocht	
• En	we	hebben	twee	keer	in	een	restaurant	gegeten	

	
Het	is	een	mooie	vakantieweek	geweest.		
	
En	toen	was	het	tijd	om	weer	naar	huis	te	gaan.	Josje,	Janine	en	Ben	
zwaaiden	Meinie,	Güssum,	Erwin	en	Sjaak	uit.	Richard	en	Angela	
gingen	weer	mee	naar	Arnhem.		
	
Allemaal	bedankt	voor	deze	fijne	vakantie	en	tot	ziens	bij	een	
volgende	Tendensvakantie.	
	
	
	
	
	
	



	

 
	

	
	
	
	

							Nog	meer	fotoherinneringen	

	
	


